Ne verborgen Schal
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Deze middag ging het verhaal over: Elisa en de hoofdman.

Vanmiddag hoorden we het verhaal dat de mensen in de stad Samaria erge honger hadden. Dit
was de straf op de zonde. De stad werd omsingeld doorvijanden en zo kon er niemand de stad in
of uit om eten te halen. De koning geeft Elisa de schuld van deze erge straf en zegt dat de Heere
niet wil helpen. Elisa zegt dat de Heere zal zorgen dat er morgen weer eten is. De hoofdman spot
hiermee en word hiervoor gestraft. 4 melaatse mannen hebben honger en ontdekken dat het
tentenkamp van de vijanden leegis en de soldaten weg zijn. Er is eten genoeg voor heel het volk in
de stad. De soldaten zijn op de vlucht geslagen door het geluid van enorme legers met paarden en
wagens. De Heere zorgde voor dit geluid en gaf zo het volk eten en zelfs schatten.

De Heere doet altijd wat Hij beloofd en straft de spotters. Zul je zoeken naar de Heere nu je jong
bent?! Want die Hem vroeg zoeken die zullen Hem vinden! Dan zal je echt gelukkig worden.

De leertekst is:
Dit is een dag van goede boodschap 2 kon 7 vers 9,

Opdracht:
Zet de woorden erbij die ertussen horen.

Zoek veel, _ Jezus vroeg,

Als je deze opdracht maakt en de volgende keer (over 2 weken : 2 juli 2025) inlevert op de club,
dan krijg je een extra spaarpunt!
Als je de Bijbeltekst kunt opzeggen krijg je ook een extra punt!



